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Van de redactie

Nu de zomer weer voorbij is kunnen de 
activiteiten weer volop beginnen. De 
familievereniging  heeft op zaterdag 10 
november een Ledenvergadering ge-
pland. U leest er alles over in dit blad.
 Ook nog even een terugblik.  Op de 
laatste “warme”  woensdag van augus-
tus organiseerde Bartimeus een zomer-
se barbecue voor de bewoners. Dat was  
een geweldig feest. Respect en hulde 
voor de organisatoren.

Wilt u een stukje schrijven in dit blad van 
activiteiten op Bartimeus dan kunt u dit 
opsturen naar hagekring@gmail.com.

Rectificatie
In het vorige nummer plaatste ik een 
artikel over een nieuw opinieblad voor 
blinden en slechtzienden. 
Van diverse kanten vanuit Bartimeus 
werd mij te kennen gegeven dat dit blad 
allang niet meer bestaat.
Mijn excuses.

Gerda Luijten
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Ook in deze Hagekring wil ik u ver-
der meenemen in de werkmethode 
‘Bouwstenen van een familiebeleid. De 
werkmethode die ontwikkeld is vanuit 
Kansplus en ’s Heerenloo. In dit num-
mer van de Hagekring sta ik stil bij de 
zevende bouwsteen van de methode 
‘Van inspraak naar samenspraak’. Aan-
sluitend bij hetgeen besproken is in het 
zomernummer waar het ging om infor-
matie delen en geven blijft ook bij deze 
bouwsteen een goede communicatie 
van groot belang. Je kan pas goed met 
elkaar spreken als er sprake is van een 
goede communicatie. In de werkmetho-
de staan vier aandachtspunten genoemd 
bij deze bouwsteen :
• Gezamenlijk beslissingen nemen
• Overleg zoeken
• Samen brainstormen en evalueren
• Praten met de cliënt en niet over     

de cliënt
Bij alle vier punten is een goede commu-
nicatie een basisvoorwaarde. Het eerste 
punt roept bij mij gelijk de vraag op of we 
gezamenlijke beslissingen kunnen ne-
men of dat beslissingen in samenspraak 
worden genomen. Doet onze mening er 
toe als er een beslissing genomen wordt. 
Bij de gespreksgroepen bij de themadag 
van 26 mei kwam af en toe naar voren 

dat mensen zich soms niet meegeno-
men voelen in beslissingen die door de 
organisatie of professionals genomen 
worden. Hoe kunnen we als familiever-
eniging ons laten meenemen in de com-
municatie over beslissingen? Inspraak 
en samenspraak vindt plaats als de drie 
partijen uit de Driehoek elkaar meene-
men in het proces van samenspraak. 
Daarmee komen we bij het tweede punt 
van aandacht ‘overleg zoeken’. Daarbij 
hoeven we niet gelijk groot te denken; 
het gaat vaak om het gesprek met een 
andere betrokkene in de zorg. Er staat 
niet voor niets ‘zoeken naar overleg’. 
Het is goed om met elkaar te delen wat 

BOUWSTENEN VOOR FAMILIEBELEID (BOUWSTEEN 7 )
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je bezig houdt, wat je graag anders zou 
zien en waarom. Neem de ander ook in 
jouw denken mee; dan ontstaan er mo-
gelijkheden. Het vraagt een manier van 
omdenken. Pas als je het probleem weet 
te omarmen, ontstaat er een andere hou-
ding. Dan mag het er zijn en wordt het 
bespreekbaar. Soms denken we dat de 
ander ons probleem kent, terwijl we ‘ons 
probleem’ nooit duidelijk hebben be-
noemd. Familiebeleid kan vorm krijgen 
als er duidelijkheid ontstaat t.a.v. geza-
menlijke belangen van familie en ver-
wanten. Het verhaal van elkaar moet dan 
gekend worden en bekend zijn. Waarom 
vind ik bepaalde dingen belangrijk ter-
wijl ik zie dat andere familieleden daar 
totaal niet mee bezig zijn. We moeten el-
kaar leren begrijpen om tot samenspraak 
te komen. Anders moeten we eerlijk dur-
ven zijn over het feit dan we bezig zijn met 
‘alleenspraak’ en geen ‘samenspraak’. 
Er moet ruimte voor de ander ontstaan 
om vervolgens te kunnen brainstormen 
over oplossingen. Als die ruimte er niet 
is gaan we het probleem niet omarmen, 
dan gaan we het groter maken. Dan raakt 
de oplossing buiten beeld en zijn er al-
leen maar verliezers. Niet eenvoudig om-
dat ieder van ons zijn eigen verhalen en 
frustraties met zich meedraagt. Hoe vaak 

denken we niet dat ‘die professional’ je 
kind nooit zal begrijpen. Door ervarin-
gen te delen en te evalueren ontstaan er 
gesprekken die tot oplossingen kunnen 
leiden. Die gesprekken moeten niet over 
elkaar gaan maar met elkaar gevoerd 
worden. Niet over de cliënt, maar met de 
cliënt. Ik heb een kennis die spastisch is 
en in een rolstoel zit. Hij heeft vaak uit-
gesproken dat er over zijn hoofd heen 
gesproken wordt met degene die de 
rolstoel duwt, maar niet met hem. Het 
vraagt letterlijk en figuurlijk van ons om 
door de knieën te gaan. Over elkaar pra-
ten gaat ons helaas soms makkelijker af 
dan met elkaar. 

Samenspraak 
ontstaat in de ruimte,
die ruimte biedt aan iedereen.
Samenspraak
ontstaat pas later,
als de ander ruimte krijgt.

Samenspraak,
zo ontdek je vroeg of later,
is er
als die ander weet: ‘Ik mag er zijn’.

Martin van der Kaaden

BOUWSTENEN VOOR FAMILIEBELEID (BOUWSTEEN 7 )
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Een paar maand geleden schreef ik over 
de ongewone warmte op dat moment 
in Nederland. Al met al werd het een 
warme zomer, waar geen einde aan leek 
te komen. Ondertussen zijn de tempera-
turen weer teruggekeerd naar gewone 
gemiddelde temperaturen voor eind 
augustus. Nu alles in Nederland weer 
op gang lijkt te komen hoeven we onze 
toevlucht niet meer te zoeken bij de airco 
van de Albert Heijn. We kunnen weer 
afkoelen. Dat geldt soms ook na een 
verhit gesprek. Soms loopt niet alles zo-
als we graag zouden willen en lopen de 
emoties hoog op. Als het stof eenmaal 
neergedaald is beseffen we het beter 
anders hadden kunnen zeggen. Moge-
lijk bereik je meer, als je mensen om je 
heen verbaasd doet staan; door iemand 
te accepteren  met zijn of haar kritiek. 
We zijn nogal eens geneigd om gelijk 
met een oplossing te komen. Vaak wordt 
die oplossing helemaal niet gevraagd en 
ontstaat er een discussie over. Gewoon 
een luisterend oor is iets wat kan helpen 
om de ander te begrijpen. Die ander ac-
cepteren, laten weten dat hij of zij er mag 
zijn, zorgt soms voor een verassende 
wending in het gesprek . Helaas heeft ac-
ceptatie in onze westerse cultuur nogal 

een negatieve smaak. We associëren 
het vaak met een vorm van berusting of 
van ‘wij zullen ons moeten aanpassen’. 
Het tegendeel van acceptatie: ‘verzet en 
weerstand’ maken ons nogal eens zwak-
ker in plaats van sterker. Helaas stellen 
we dat naderhand dan pas vast. Een te-
levisieprogramma als familiediner kent 
vaak alleen maar verliezers en geen win-
naars. Als we dan denken aan het werken 
in de Driehoek zijn aspecten als naar el-
kaar luisteren, de andere accepteren cru-
ciaal om te begrijpen waarom het gaat. 
Dat betekent niet je mond houden, dat 
betekent niet voorbijgaan aan wat er niet 
goed gaat. Het betekent in gesprek gaan 
en luisteren. Waarom heeft die professi-
onal het anders gedaan dan ik graag ge-
zien had. Weet hij of zij de achtergrond/ 
het levensverhaal van de cliënt. Hebben 
we hem of haar wel meegenomen in dat 
verhaal. Dat zal niet altijd lukken. Terecht 
stellen we af en toe vast dat er  niet ge-
luisterd wordt. Misschien kunnen samen 
dan kijken hoe we een luisterende hou-
ding kunnen bewerkstelligen. Dan gaat 
het verhaal verder. Goed om af te koelen 
en bij stil te staan.

Martin van der Kaaden

Het verhaal gaat verder
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Op zaterdag 10 november vindt de na-
jaarsvergadering van de familievereni-
ging Bartimeus plaats in de kapel van 
Bartimeus Doorn. Na het algemene ge-
deelte van 9:30 uur tot 11:00 uur volgt 
een nog in te vullen onderwerp.

 Tijdens de ALV van het voorjaar van 2019 
hopen we weer verder te gaan met het 
thema ‘Het verhaal gaat verder’.

U kunt zich aanmelden voor 1 november 
2018 bij Ria Manni.

Mail:    p.c.manni.ruinard@kabelfoon.nl
Telefoon:  0651996218

Wilt u daarbij aangeven met hoeveel per-
sonen u komt, van wie u de ouder/broer/
zus of verwant bent en of u wel of niet bij 
de lunch om 13:00 uur aanwezig bent. 
Per post is ook mogelijk:
M.Manni-Ruinard
Oleanderpark 106
3142NL Maassluis
Gebruik bij aanmelding per post de 
antwoordstrook.

Programma: 
09.30 uur Inloop met koffie, etc. 
10.00 uur  Welkom en opening. 
 Herdenking overledenen 
 Verslag voorjaarsvergadering  
 van zaterdag 26 mei 
 Informatie door de   
 penningmeester
 Informatie vanuit de   
 organisatie
 Mededelingen 
10.30 uur  Pauze 
11.00 uur Onderwerp wordt nog   
 ingevuld
12.15 uur  Afsluiting
12.30 uur  Lunch

De Algemene ledenvergadering 
van 10 november 2018
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Verbonden door verhalen

Bedankt

In de afgelopen 3 jaar hebben de the-
ma’s verlies, het levensverhaal en samen-
werking in de Driehoek een belangrijke 
plaats gehad in de bijeenkomsten van de 
familievereniging. Verhalen over de be-
tekenis van handicap in een gezin/fami-
lie werden verteld en ervaringen werden 
gedeeld. Dit gaf niet alleen veel herken-
ning maar ook een gevoel van verbon-
denheid. Ouders/familieleden vertelden 
hun persoonlijke verhaal over de weg die 
zij hebben afgelegd met hun kind of fa-
milielid. Over het niet meer thuis kunnen 

wonen, hun zorgen, over het gevoel de 
zorg “uit handen” te moeten geven. En 
hoe lastig het kan zijn om toch steeds 
maar weer vertrouwen te hebben in “de 
professionals”. Want begeleiders komen 
en gaan maar familie blijft…Samenwer-
ken in De Driehoek is voor iedereen in-
middels wel een bekend begrip maar in 
de praktijk niet altijd vanzelfsprekend en 
eenvoudig…
Ook de verhalen van cliënten maakten 
indruk. Openhartig vertelden zij over 
hun beperkingen en de impact daarvan. 

Wij willen via deze weg onze dank uitspre-
ken voor de goede zorg en begeleiding 
die wij kregen bij de ziekte en het overlij-
den van onze zus en schoonzus Els Maat.
Het was een langdurig proces , langer dan 
het zich aanvankelijk liet aanzien.
Dit heeft heel veel gevraagd van de bege-
leiding op de woning.
Niets was teveel, alle lof voor de teamlei-
ding en de begeleidsters op de woning.
Zelf konden wij als familie de laatste 2 
maanden gebruik maken van de familie-
kamer in de personeelsflat, zodat wij, bij 
toerbeurt dicht bij Els konden zijn.
De medische dienst, de artsen en ver-
pleegkundigen, therapeuten,  zij deden 
alles wat mogelijk was.

De pastorale zorg was voor Els en voor 
ons als familie een troostrijk gegeven.
Voor ons is dit een einde aan een tijdperk 
Bartimeus.
Wij wensen alle wijsheid toe aan ieder in 
deze mooie instelling.
Els heeft gewoond in Bartimeus van mei 
1961 tot aan haar overlijden 28 mei 2018.
De eerste jaren woonde zij in de Ehze in 
Almen, waarna zij verhuisde naar Doorn 
toen dit, als Bartimeushage, in gebruik 
genomen werd.
Ze heeft hier altijd met plezier gewoond, 
het was haar huis, zoals ze zelf altijd zei, als 
ze aan het logeren bij de familie was. 
Namens de familie, 
Cor Maat. 
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Over grenzen waar je tegen aanloopt en 
toekomstverwachtingen die je bij moet 
stellen…Maar tegelijkertijd waren het 
ook verhalen met een positieve mindset. 
Met de focus op wat er nog wel kan en 
zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In kleiner verband (gespreksgroepen) 
werd naar aanleiding van de verhalen 
verder gepraat. Uit deze gesprekken dis-
tilleerden zich enkele thema’s die om een 
vervolg vragen op hetgeen er op 26 mei 
aan elkaar verteld is.

Een beknopte weergave van hetgeen 
in de gespreksgroepen gezegd is:
De eerlijkheid van de cliënten maakte 
indruk. Het vraagt moed om je persoon-
lijke verhaal zo te vertellen. Nieuwe ver-
halen van mensen die je niet kent maar 
toch was er veel herkenning. In alle ge-
spreksgroepen kwam naar voren hoe 
belangrijk het is om de persoonlijke 
achtergrond, het levensverhaal van de 
cliënt te kennen. Goed om een vervolg 
te geven aan de verhalen, mogelijk ook 
door verwanten van cliënten die zelf 
hun verhaal niet kunnen vertellen. Im-
mers niet alle cliënten hebben woorden 
tot hun beschikking. MAAR je hebt niet 
altijd woorden nodig om contact te heb-
ben met elkaar. Er werd opgemerkt dat 
de diversiteit mooi is maar het gaat bij 
iedereen om de kwaliteit van leven. 
Belangrijk is Persoongerichte zorg. Wat 

past bij mij?  (als individuele cliënt). Dit 
is ook uitgangspunt van Bartiméus maar 
het gebeurt te weinig. Begeleiders zijn 
van goede wil maar er zijn veel flexwer-
kers en soms ook niet goed opgeleide 
begeleiders. Het (levens) verhaal, vooral 
van cliënten die het niet zelf kunnen ver-
tellen, is bij flexwerkers vaak niet bekend. 
Het borgen van het levensverhaal 
werd als één van de belangrijkste punten 
genoemd om aan te geven wat écht past 
bij een cliënt. De Driehoek is als begrip 
wel bekend maar de positie/rol van ou-
ders/familie in de Driehoek vraagt nog 
wel aandacht. In het verleden waren het 
vooral “de professionals” die bepaalden. 
Dat is nu gelukkig anders. Er wordt meer 
recht gedaan aan ouders/familie en wat 
zij ervan vinden. Maar werken in de Drie-
hoek moet nog meer centraal staan. 
Begeleiders/professionals moeten in 
houding en handelen uitstralen dat zij 
de familie als serieuze partner zien in de 
samenwerkingsrelatie. Samenwerken in 
de Driehoek, waarbij  kennis hebben van 
het levensverhaal belangrijk is, vraagt 
ook vertrouwen. Je moet elkaar eerst 
goed leren kennen wil dat vertrouwen 
ontstaan. Dat is lastig als er veel verloop 
is of veel wordt gewerkt met flexwerkers.

Tijd maken voor (laten) vertellen van het 
levensverhaal kwam als belangrijk punt 
naar voren. Je leert elkaar hierdoor be-
ter kennen en er ontstaat meer begrip. 
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 URBAN
      Julianaweg 11
 3941 DK DOORN

 Tel. (0343) 42 00 00
 Fax (0343) 42 07 75

Doorn/Driebergen/Leersum
(0343) 42 00 00

Zeist
(030) 69 251 11

Taxibedrijf Urban

Er kan ook meer worden gedaan met 
levensboeken of een levenskoffer. Is er 
soms wel maar wordt te weinig ingezet/
gebruikt. Op  sommige woningen wordt 
het levensboek actief gebruikt bij het in-
werken van nieuwe medewerkers en als 
zeer waardevol en helpend ervaren. Ook 
een film/video van een cliënt, die met 
toestemming van de vertegenwoordiger 
werd gemaakt, werd genoemd als hel-
pend bij het leren kennen van deze cliënt 
met zijn achtergrond. Bij de samenwer-
king in de Driehoek kwam CarenZorgt 
ook naar voren als middel om met elkaar 
in contact te blijven en de zorg af te stem-
men. Zeker als familie verder weg woont 
en minder vaak kan komen. De groter 
wordende groep cliënten die geen ou-
ders of familie meer hebben vraagt ook 
aandacht; ook zij verdienen aandacht 

en contact. Hoe kan dat meer opgepakt 
worden? Communicatie kwam even-
eens als aandachtspunt naar voren. De 
verschillende partijen in de Driehoek ne-
men elkaar niet genoeg mee.

Aan de thema’s die zo nadrukkelijk naar 
voren kwamen willen we graag een ver-
volg geven
bij volgende bijeenkomsten. Maar we 
vinden het vooral ook belangrijk dat de 
thema’s die ouders/familieleden bezig 
houden onder de aandacht worden ge-
bracht bij het management team en bij 
de professionals. Dat is de volgende 
stap.

Alies Slot
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  Vooraankondiging                                                                    

 7 november Dementietafel met neurowetenschapper Alain Dekker 
Deze avond gaat het over: 

De ziekte van Alzheimer en gedragsveranderingen  
die daarbij gezien worden en de relatie tussen syndroom van Down. 

  
Voor wie  

Een Dementietafel is een soort ‘Alzheimercafé’ voor hen die betrokken zijn bij de 
zorg en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking en 

(vermoeden van) dementie, zoals familieleden, bekenden en zorgprofessionals en 
voor deze ouderen zelf.  

 
Wanneer en waar  

• woensdag 7 november 2018 van 19.00 tot 21.30 uur  
• plaats nog niet bekend. Hierover wordt u later geïnformeerd.  

 
Aanmelding en informatie 

Kennisgroep Ouder Wordende Cliënt Bartiméus 
mboeren@bartimeus.nl tel: 06-52160806  

 
 
 

De Dementietafel in de provincie Utrecht wordt georganiseerd door  
Abrona, Amerpoort, Bartiméus, Reinaerde, Sherpa, Zideris en VGU  

www.dementietafel.kansplus.nl  
 

   

          DEMENTIETAFEL 
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          DEMENTIETAFEL 
 

Ik als mentor van mijn zus Lenie, bel 
ik haar iedere 14 dagen. Ik vraag dan 
wie ze aan de lijn heeft en zij antwoord 
steevast Ria, dit is heel bijzonder temeer 
omdat mijn zus een vrij laag niveau heeft 
wat betreft uiting. Als ik dan informeer 
wat zij gedaan heeft op het Dac, ant-
woord zij koffie gedronken. En wat zij die 
avond gegeten heeft , geeft zij dat goed 
weer, ik krijg daar altijd een bevestiging 
van door diegene die gekookt heeft en 
er dan ook nog is, ook zij vinden dit knap 
van Lenie, dat zij het ook benoemd.
Maar nu zij ouder wordt en milder heb ik 
toch het idee dat er meer inzit dan mijn 
ouders en ons gezin waar wij uitkomen 
ooit hebben gedacht.
Hee l veel  versjes uit het verleden kent 

zij die wij vroeger ook met haar thuis 
hebben gezongen. Ook mijn dochter als 
bewindvoerster kan zij benoemen als wij 
haar bezoeken.
Wij bezoeken haar zeker 1 maal per 
maand en gaan ook 1 maal per maand 
naar de zaterdagse maaltijden met haar, 
wat echt in het verleden onmogelijk was 
is nu een feestje.
Tevens ga ik zelf als er een Bestuurs 
vergadering van de Familievereniging is 
op dinsdagavond, ga ik in de middag om 
16.00 uur naar de groep en ben dan daar 
even voor de gezelligheid of als hulp 
voor het bereiden van het eten, om de 
groepsleiding een beetje te ontlasten. 
Geschreven door, 
Ria Manni - Ruinard

Van 22 t/m 24 augustus waren we met 9 
cliënten uit Zeist en 3 begeleiders in het 
klooster Casella van de zusters Augusti-
nessen in Hilversum. We hebben geno-
ten van hun gastvrijheid in het prachtige 
gastenverblijf waar we ons vanaf het eer-
ste moment thuis voelden. Casella is een 
religieuze leefgemeenschap waar men-
sen samenleven volgens de regel van 
Sint Augustinus, uit liefde tot God. Sa-
men bieden zij een open huis voor jonge 
mensen tussen 18 en 35 jaar die op zoek 
zijn naar stilte en ontmoeting.

Waar nu het woonhuis van de zusters, 
het gastenverblijf en het stiltehuisje zijn, 
bevonden zich vroeger een boerderij, 
schuren en een hooiberg. Sinds 2013 is 
dit veranderd in een plek van stilte en 
ontmoeting. De schuur is veranderd in 
een inspirerende gebedsruimte waar de 

Zomaar even een stukje voor de Hagekring.

Kloosterdagen in klooster Casella in Hilversum
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vieringen plaats vinden

Wij voelde ons welkom om mee te doen 
in het kloosterritme die de zusters Au-
gustinessen volgen van 3 meditatieve 
vieringen op een dag en om er de stil-
te te ervaren. We hebben ontdekt hoe 
heerlijk het kan zijn om stil te zijn, maar 
ook hoe moeilijk het is. De zusters weten 
dit en daarom hebben zij allerlei vormen 
bedacht om hun bezoekers te helpen in 
het oefenen in stil worden.

Het Stiltehuisje, dat ooit de oude hooi-
berg was is een bijzondere plaats om 
even alleen te zijn en echt stil te worden. 
Daarnaast ligt het labyrint, gemaakt naar 
het model van Chartres. Het nodigt je 
uit voor een loopmeditatie. Zowel het 
stiltehuisje als het labyrint zijn ook voor 
toevallige passanten in het bos vrij te 
gebruiken. In het gebedsbos, gelegen 
achter de boerderij, is een wandeling uit-
gezet langs citaten van Augustinus. Die 
biedt volop ruimte tot stilte, meditatie en 
gebed op jouw eigen manier.
Op woensdag aan het begin van de mid-
dag werden we welkom geheten door 
zuster Marie-Madelene en hebben ons 
geïnstalleerd. Toen we een beetje ge-

wend waren wachtte zuster Mariëlle ons 
op om ons te vertellen over het labyrint 
en de meditatieve manier waarop we de 
weg door het labyrint zouden kunnen 
gaan.
Deze eerst vorm van stil worden bracht 
al veel reacties bij ons te weeg… Ook de 
meditatieoefeningen in het stilte huisje, 
de stilte wandeling in het bos met spreu-
ken van Augustinus en de stilte tijdens 
de vieringen hielpen ons steeds beter 
om de stilte te ervaren en ervan te genie-
ten. Onze inspiratie kreeg creatief vorm 
in een workshop ‘speksteen bewerken’.
Maar we waren niet alleen stil….. bij een 
kampvuur zongen we liederen die veel 
ons betekenen Tijdens wandelingen en 
gesprekken hebben 
veel gedeeld van 
onze ervaringen, 
onze inspiratie en 
ons leven. En natuur-
lijk hebben we ook 
heel veel gelachten 
en plezier gehad. 
Zuster Marie kookte niet alleen heerlijk 
voor ons, maar heeft ook een inkijkje 
gegeven in haar leven als zuster Augus-
tines.
We waren onder de indruk van de open-
heid en gastvrijheid van de zusters die 
hun huis en leven hebben geopend voor 
jonge mensen, hun geloof en inspiratie 
willen delen hun vragen.

Wija van der Kaaden
Geestelijk verzorger Bartiméus Doorn
en Zeist
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Kapeldiensten en belevingsdiensten

Rooster 2018
Kapeldienst
Aanvang
10.30 uur

Middagdienst 
Aanvang 
16:00 uur

Voorganger Bijzonderheden

02-sep Belevingsdienst Annemieke
09-sep Kapeldienst Wija Maaltijd van de Heer
23-sep Kapeldienst Annemieke
30-sep Belevingsdienst Hanneke

07-okt Kapeldienst Annemieke
21-okt Kapeldienst Wija
28-okt Belevingsdienst Wija

04-nov Kapeldienst Annemieke Maaltijd van de Heer

18-nov Kapeldienst
Wija/
Annemieke 
Laatste zondag

25-nov Kapeldienst Annemieke 1ste advent

02-dec Kapeldienst Wija 2de advent
09-dec Kapeldienst Hanneke 3de advent
16-dec Kapeldienst Annemieke 4de advent 
25-12-2018 
Eerste 
Kerstdag

Kapeldienst Annemieke

Op 14 en 15 december worden de be-
levingstochten in Doorn gehouden. Ie-
dereen die vorig jaar de route liep zal 
er zeker goede herinneringen aan heb-
ben overgehouden. Via de groep kunt u 

meer informatie krijgen.
In de Nieuwsbrief Vrije Tijd kunt u infor-
matie lezen over alle activiteiten
Deze nieuwbrief kunt u vinden op de 
website van Bartimeus / link Vrije Tijd.

Kerst-belevingstochten
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Bartiméus-projecten genomineerd 
voor Gehandicaptenzorgprijs

Maar liefst twee projecten van Bartiméus 
zijn genomineerd voor de Gehandicap-
tenzorgprijs. Dankzij donaties die wij 
hebben geworven bij donateurs en ver-
mogensfondsen, konden wij de ontwik-
keling van ‘Zie je wel’ en ‘Beacons boot-
camp’ financieel mogelijk maken.

‘Zie je wel’ is een digitaal educatief pro-
gramma, waarmee kinderen met een 
visuele beperking spelenderwijs leren 
hoe ze kunnen omgaan met uitdagin-
gen in de ziende maatschappij. ‘Beacons 
bootcamp’ is een fitness parcours op het 
terrein van Bartiméus in Doorn, dat spe-
cifiek geschikt is voor de bewoners met 
een meervoudige beperking. Een app 
geeft via beacons op het terrein instruc-
ties voor de oefeningen.

In november wordt de winnaar van de 
Gehandicaptenzorgprijs bekend ge-
maakt.

Nieuw in onze webwinkel: kalender 
2019, kerstkaarten en zomerkaarten

Nu te bestellen in onze  webwinkel op 
steunBartimeus.nl: de Nederland Kalen-

der 2019, nieuwe kerstkaarten en nieuwe 
zomerkaarten.

Met uw aankoop steunt u ons werk. Uw 
bijdrage gaat naar ouderen in ons land 
die lijden aan onopgemerkte oogaan-
doeningen. Samen met seniorenorgani-
satie KBO-PCOB willen we vrijwilligers 
trainen om te signaleren of een oudere 
problemen heeft met zien. Zo kan een 
oogaandoening in een vroeg stadium 
worden aangepakt en kan iemand de 
juiste hulpmiddelen krijgen. Daarmee 
kunnen meer ouderen blijven meedoen.

U vindt onze webwinkel op: steunBarti-
meus.nl/webwinkel

 
Collecteweek 2018

Dit jaar collecteren we van 15 t/m 20 okto-
ber of van 22 t/m 27 oktober, dit verschilt 
per gemeente. De opbrengst besteden 
we aan kansrijk onderzoek naar een be-
tere behandeling van ernstige, zeldzame 
oogaandoeningen bij kinderen.

Win-actie: collecteer online en win 
een diner in het donker
Onze collecte bestaat alweer tien jaar, 
dat vieren we met een bijzondere win-ac-
tie. Meedoen is heel eenvoudig. U gaat 

Nieuws van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
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naar  steunBartimeus.digicollect.nl, klikt 
op ‘Start je eigen collectebus’ en dan 
wijst het zich vanzelf. U maakt uw online 
collectebus aan en deelt deze via social 
media. Zo kunt u al uw vrienden uitnodi-
gen om te doneren.

Haalt u met uw online collectebus de 
hoogste opbrengst? Dan wint u een di-
ner in het donker voor vier personen. 
Naar keuze dineert u bij restaurant Oud 
London in Zeist, restaurant Zwart in Bre-
da of restaurant Ctaste in Amsterdam.

Online collecteren is een mooie kans om 
extra geld op te halen, naast het geld dat 
aan de deur wordt ingezameld. Het zou 
fantastisch zijn als u ook mee doet! Hoe 
meer mensen meedoen, hoe hoger het 
eindbedrag van de collecte, hoe meer 
we mogelijk kunnen maken voor kinde-
ren met een zeldzame oogaandoening!

Meer informatie:
steunBartimeus.nl/win-actie

The Blind Run 2018
Zaterdag 13 oktober is het weer tijd voor 
The Blind Run, waarbij de deelnemers in 
duo’s blind hardlopen voor blind spor-
ten. De ene loper is ziend, de ander is 
geblinddoekt of heeft een visuele beper-
king. Deze extra feestelijke jubileumedi-
tie vindt plaats rondom het terrein van 
Bartiméus in Zeist. De blinde en slecht-
ziende bewoners zullen volop betrokken 
zijn bij het evenement.

Met de opbrengst willen we multisport-
dagen en sportclinics voor mensen met 
een visuele beperking mogelijk maken. 
Want sporten is gezond en leuk, maar als 
je blind of slechtziend bent, zijn de mo-
gelijkheden om aan sport te doen nog 
steeds beperkt.

Samen lopen met je man, vrouw, kind, 
buurman, opa, oma, vriend of collega, 
het kan allemaal. Duo’s schrijven zich sa-
men in. Omdat The Blind Run vijf jaar be-
staat, is deelname gratis, zodat iedereen 
mee kan doen!

Meer informatie en aanmelden: 
theblindrun.nl



18  |  HERFST 2018  



HERFST 2018  |  19



20  |  HERFST 2018  

Bericht vanuit KansPlus
De Wet Medezeggenschap Cliënten in 
Zorginstellingen (WMCZ) bestaat inmid-
dels zo’n 20 jaar en was toe aan vernieu-
wing. Die vernieuwing komt er ook, want 
eind vorig jaar is de nieuwe wet aan de 
Tweede Kamer aangeboden en binnen-
kort wordt de wet daar behandeld. He-
laas zijn daarin vele verbeteringen die in 
een eerdere versie medio 2017 aan de 
cliëntorganisaties zoals KansPlus en LSR 
en de werkgevers in de zorg zijn voor-
gelegd, weer geschrapt. Daarom heeft 
KansPlus samen met de andere cliëntor-
ganisaties verbetervoorstellen naar de 
Kamerfracties gezonden, zoals:

In kleinschalige voorzieningen moet het 
recht op een Cliëntenraad (CR) beter 
worden verankerd.
De onafhankelijkheid van de ondersteu-
ning moet beter gegarandeerd worden: 
in de Memorie van Toelichting (MvT) 
blijkt de voorkeur uit te gaan naar onder-
steuners in dienst van de zorgaanbieder, 
maar de CR moet in geval van twijfel een 
andere keuze kunnen maken. 
Op diverse plaatsen in de wet wordt 
het begrip “inspraak” ingevoerd, maar 
KansPlus wil niet dat medezeggenschap 
devalueert naar inspraak.
Onduidelijk is wat er gebeurt indien een 
representatieve groep cliënten of verte-
genwoordigers aan het bestuur van de 

zorginstelling verzoekt een lokale cliën-
tenraad in te stellen als de medezeggen-
schapsregeling dit niet meer toelaat.
KansPlus maakt bezwaar tegen het feit 
dat de zorgaanbieder kan besluiten om 
van een (lokale) Cliëntenraad af te zien 
als er een Centrale Cliëntenraad is, 
KansPlus hoopt met haar lobby de Ka-
merfracties te bewegen om de verbe-
tervoorstellen alsnog in de wet te laten 
opnemen.
Verder geeft KansPlus presentaties en 
workshops op diverse “Samen Sterkda-
gen” die dit jaar op vijf plaatsen in het 
land worden gehouden. We willen graag 
dat mensen daar met elkaar in gesprek 
gaan over onderwerpen uit de Kwali-
teitsagenda Gehandicaptenzorg van het 
Ministerie van VWS. Voor meer informa-
tie zie: www.ikdoemee.nl

De Samen Sterkdagen zijn op de vol-
gende data en plekken:

• vrijdag 28 september in Vries 
(Noord-Nederland)

• vrijdag 5 oktober in Den Haag 
(West-Nederland)

• vrijdag 26 oktober in Utrecht 
(Midden)-Nederland

• vrijdag 2 november in Rosmalen 
(Zuid-Nederland)

• vrijdag 9 november in Enschede 
(Oost).-Nederland

Bericht vanuit KansPlus
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Mocht u naar aanleiding van de studie-
dag vragen hebben: bel of mail naar het 
Kennis- en adviescentrum van KansPlus/
Vraagraak! Zij staan u graag te woord 
via 030 2363750 (ma. t/m. do. van 
10.00-13.00) of via e-mail naar  advies@
kansplus.nl.

Paul Lucardie
Landelijk Bestuurslid KansPlus
Leiderdorp, september 2018

 Bike
    

Van den Berg’s
RIJWIELSPECIAALZAAK

Fietsen • Kleding • Accessoires
 

Amersfoortseweg 57 - Doorn - tel. 0343-412792

Totaal
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Financiën
Als familielid of cliëntvertegenwoordiger van een cliënt van Bartiméus  
bent u van harte welkom om lid te worden van de Familievereniging.  
Ook als u geen familie bent van de cliënt.
De familievereniging organiseert tweemaal per jaar een ledenvergadering waarin 
(veelal interactieve) presentaties worden verzorgd.
Ook ontvangt u 4 x per jaar De Hagekring per e-mail of post.
U kunt een mail sturen naar de secretaris : 
secretaris@familieverenigingbartimeus.nl of per post:  
Familievereniging Bartiméus t.a.v. de secretaris, Postbus 87, 3940 AB Doorn.

De lidmaatschapscontributie bedraagt € 25,- per persoon, per jaar.
De contributie kan worden overgemaakt op IBAN-rekeningnummer  
NL 76 INGB 000 3976331 t.n.v. Familievereniging Bartiméus, Postbus 87, 
Doorn, o.v.v. contributie van het betreffende kalenderjaar. 

Colofon
De Hagekring is een uitgave van de Familievereniging Bartiméus.  
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  
van de aangeleverde kopij. 

Redactieadres 
Gerda Luijten. Kopij bij voorkeur per e-mail aan kopij@hagekring.nl

Sluitingsdatum kopij Winter Hagekring:  
1 december 2018
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De Hagekring is een uitgave van  
de Familievereniging Bartimeus

en verschijnt 4 keer per jaar


